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VOORZITSTER NIÑO FELIZ 

Beste vrienden van Niño Feliz,

¡EL VIVE!

Zoals elk jaar ben ik in april naar Bolivia gereisd om de
verschillende projecten te evalueren en de peetouder-
schappen op te volgen. Deze keer was een groot deel
van mijn verblijf gewijd aan de intensieve interne
herstructurering van Niño Feliz. 

Het overlijden van Teri in november 2023, mede-
oprichtster en voorzitster van Niño Feliz, heeft een
immense leegte achtergelaten. Uiteraard in onze
harten, maar ook binnen de organisatie. Een overgangs-
periode met herstructurering drong zich op, zowel op
menselijk als administratief vlak. Vandaag telt Niño
Feliz 65 medewerkers en ondersteunt het meer dan
750 gezinnen. Het is een ware humanitaire kmo die
professioneel en consequent beheerd moet worden. 

Talrijke vergaderingen waren nodig om nieuwe
fundamenten te leggen. Na anderhalf jaar werk ben ik
blij te kunnen zeggen dat er een nieuwe, solide en
veelbelovende structuur is. Op onze website lees je
hier meer over.

Eén van de huidige uitdagingen is de realisatie van
Niño Feliz 2. Het nam ook een centrale plaats in tijdens
mijn verblijf. Ik nodig je uit om dit project in detail te
ontdekken op pagina 3. 

Beste vrienden van Niño Feliz, Maar wat mij ter plaatse altijd het meest bezielt, zijn de
ontmoetingen. Luisteren naar de mama's, de papa's, de
kinderen en hun moeilijkheden, hoop en dromen horen …
daaruit put ik al 35 jaar kracht en inspiratie om deze
gezinnen een beter leven te bieden. 

Onze vier pijlers bewijzen elke dag de doeltreffendheid
van een globale benadering in de strijd tegen de
armoede. Dankzij die aanpak hebben honderden
jongeren vandaag een technisch of universitair diploma
en hebben honderden gezinnen hun financiële
autonomie teruggevonden. 

Er is één getuigenis die ik al zo vaak gehoord heb, maar
me steeds blijft raken: "Niño Feliz heeft ons geleerd
betere mensen te worden, omdat jullie ons de echte
waarden van het leven hebben overgebracht. Jullie
hebben naar ons geluisterd en ons begeleid in onze
moeilijkste momenten."

Beste vrienden, Bolivia beleeft momenteel een
ongekende economische crisis. We hebben meer dan
ooit je steun nodig. Niño Feliz geeft waardigheid terug
en steekt een reddende hand uit naar zoveel gezinnen.
Help ons om door te gaan!

Alleen kunnen we niets. Maar met jou, en de ervaring
van Niño Feliz, kunnen we de wereld veranderen.



Psychologische steun 
voor kwetsbare kinderen 

Nood aan integraal onderwijs

Positieve impact 

Inzicht in de harde realiteit

De enorme armoede bij de gezinnen van Niño
Feliz heeft een grote psychologische impact.
De kinderen worden vaak geconfronteerd met
geweld, verlating en een gebrek aan affectie.
Dat leidt tot problemen in hun ontwikkeling –
zowel op emotioneel, sociaal als academisch
vlak. 

Daarom maakt psychologische steun deel uit
van onze integrale aanpak. Zo helpen we
kinderen en jongeren hun zelfbeeld te
verbeteren en kunnen ze zelf werken aan
verandering in hun leven. 

In Bolivia werken de scholen niet rond de
persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Bij
Niño Feliz zetten we hier heel bewust wel op in.
Kinderen staan hierdoor sterker in hun
schoenen en jongeren studeren af van de
middelbare school met een duidelijke visie over
studies, ambities en hun toekomst. Dankzij
‘Proyecto de vida’ hebben ze hun ideale
levenspad uitgestippeld. 

Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien,
krijgen het op veel vlakken hard te verduren.
Door de psychologische ondersteuning van
Niño Feliz ontwikkelen ze nieuwe
vaardigheden. 

De kinderen en jongeren leren tegenslagen
overwinnen, worden weerbaarder en krijgen zin
in de toekomst. Want psychologisch werk
verlicht niet alleen de pijn die armoede en
geweld veroorzaken, het zaait hoop op een
beter leven. 

De meest voorkomende problemen zijn
depressie en angst, maar ook
gedragsproblemen zoals geweld, rebellie en
conformisme zijn frequent aanwezig. De
psychologen van Niño Feliz ontwikkelden een
tweedelige strategie om deze zaken in de kern
aan te pakken. 

Enerzijds is er individuele en gezinstherapie
waarin de psycholoog samenwerkt met de
jongere en het gezin. Het gaat over het gevoel
van eigenwaarde, gezonde besluitvorming,
conflictoplossing en het versterken van de
emotionele banden. 

Anderzijds zijn er verschillende
groepsworkshops. De psychologen reiken
handvaten aan om het welzijn te bevorderen 
en risicosituaties te voorkomen. 
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Kinderen volgen workshops rond emotionele
intelligentie, hun rechten en plichten, de
preventie van pesten of seksueel misbruik, …
altijd op kindermaat in de comedores of de
huiswerkklas. 

Voor adolescenten is er ‘Proyecto de vida’ en
een project rond beroepsoriëntatie. Beide
initiatieven hebben als doel om de capaciteiten
van de adolescenten te versterken. Ze leren hun
leven plannen, problemen oplossen,
verantwoordelijkheid nemen en zélf verandering
te realiseren binnen hun familie en de
gemeenschap. 

Voor klein en groot



Irena zit intussen in het tweede jaar:
“Ik vind het heel leuk. Jaarrekeningen
bijhouden, balansen maken, leren
over zakendoen, … het interesseert
me allemaal. Ik kijk al uit om mijn
carrière later uit te bouwen. Ook mijn
mama is heel blij dat ik studeer. Zij
kreeg die kans nooit.”

“Ik leerde mezelf kennen, ontdekte
waarin ik goed was en kon zo een

studierichting kiezen.”

Vinger aan de pols bij Niño Feliz 2
Al 35 jaar volgen de sociaal
assistenten van Niño Feliz arme
gezinnen op en halen ze alles uit de
kast om hen te helpen. Al die tijd
blonk de Fundación uit in
flexibiliteit door onmiddellijk in te
spelen op de noden. 

De bouw van de Comedor Padre
Lucas in de armenwijk Paititi is daar
een duidelijk voorbeeld van. Maar
ook de nood aan vorming en andere
steun bleek er hoog. Daarom gaat
Niño Feliz 2 er binnenkort open. 
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Irena Rangel Aguilar komt al sinds
haar 11 jaar naar Niño Feliz. Zoals
veel kinderen kwam ze bij ons
terecht via voedselhulp. In de
Comedor Enrique Bujold kon ze na
schooltijd een warme maaltijd
eten. Wanneer ze het later als
adolescent moeilijk kreeg, kon ze
rekenen op onze psycholoog Kira.
“Ik was de weg kwijt en de
psycholoog heeft me geholpen om
die terug te vinden. Ik leerde mijn
sterke en zwakke punten
herkennen.” 

“Ik was heel enthousiast om uit
te zoeken wat ik zou studeren.
We ontdekten verschillende
studierichtingen en ik merkte dat
ik van getallen hou. Zo kwam ik
bij de richting ‘public accounting’
terecht.”

Richting kiezen

In het vijfde en zesde middelbaar
nam Irena deel aan de workshops
‘Proyecto de vida’ en beroeps-
oriëntatie.

Enthousiaste student

“Als kind droomde ik ervan om
tandarts te worden. Toen ik ging
studeren, sprak tandheelkunde
me minder aan. Door de projecten
bij Niño Feliz leerde ik mezelf
kennen en bleek ‘public
accounting’ een logische keuze.”

Niño Feliz 2 als
educatief centrum

Overal in Bolivia werken ze met
halve lesdagen en er is slechts
schoolplicht van 6 tot 13 jaar. Dat
moet beter! Dankzij de steun van
peetouders kunnen we steeds
meer kinderen stimuleren om
minstens hun middelbare school
af te maken. 

Maar enkel materiaal is niet
voldoende. Wat met een rustig
plekje om te studeren? En wie helpt
de kinderen bij vragen? Hun ouders
zijn hier vaak onvoldoende voor
geschoold. Daarvoor zullen de
kinderen van Paititi in Niño Feliz 2
terecht kunnen. 

We organiseren er een
huiswerkklas en studiebegeleiding
voor een duwtje in de rug of een
extra woordje uitleg. Ook kinderen
met leerproblemen (dyslexie,
dyscalculie, …) krijgen er een
aangepaste therapie. 

Warme
ontmoetingsplaats

Naast het educatieve luik zal
Niño Feliz 2 ook fungeren als
lokale medische post en als
ontmoetingscentrum. 

Jongeren zullen er hun vrije tijd
zinvol besteden. Ook ouders kunnen
er geholpen worden via maandelijkse
ouderbijeenkomsten rond sociale en
opvoedkundige onderwerpen.

Als alle werken vlot blijven
verlopen, zal Niño Feliz 2 in het
najaar zijn deuren openen. 

Irena Rangel A
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“Mooi hoe onze kinderen focussen op het
warme contact en niet op de zware

omstandigheden.” LO
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“Ruim een half leven geleden, toen ik
zelf 19 jaar oud was, leerde ik Niño
Feliz kennen tijdens mijn AFS-
uitwisselingsjaar in Bolivia. Samen
met enkele vrienden organiseerden
we huiswerkklassen, gingen we
helpen in de comedores en
organiseerden we feestjes voor de
kinderen, zodat ze af en toe ook zelf
even gewoon kind mochten zijn. Dat
ik later een financieel meterschap
zou aangaan, was vanzelfsprekend.
Maar dat ik op mijn 41  met mijn
eigen gezin op bezoek zou gaan bij
ons petekind, dat had ik toch niet zien
aankomen. 

ste

We werden supergoed ontvangen
door de leerkrachten, dokters, sociaal
werkers … van Niño Feliz. Sommige
medewerkers hadden vroeger zelf
steun gekregen van de stichting en
wilden nu iets terugdoen. Dat was
echt mooi. Maar ook voor de rest was
er veel veranderd: de kinderen
kunnen nu muziekklassen en
tekenlessen volgen. Ze kunnen
komen spelen, elkaar ontmoeten en
hun talenten ontplooien. 

Een mooie aanvulling op steun die er
vroeger in mijn herinnering vooral
was op vlak van gezondheid en
onderwijs. 
 
Er is ook een nieuwe comedor in een
wijk in de buurt van de luchthaven,
waar de armoede onze keel
dichtkneep. Huizen die vochtig zijn
van de vele overstromingen, waar
kroostrijke gezinnen samen in enkele
beschimmelde bedden slapen, waar
huiselijk geweld is. En toch zagen
onze twee zonen deze bezoeken
vooral als toffe momenten waarin ze
konden ronddollen met de hondjes
en voetballen met de kinderen des
huizes, ook al spraken ze niet
dezelfde taal. Mooi eigenlijk, hoe ze
vooral focussen op dit warme contact
en niet op de zware omstandigheden
eromheen. 

Het meest bijzondere moment was
natuurlijk de ontmoeting met Olivia,
ons metekindje. We kenden haar
enkel van foto’s en haar nette
handschrift.

Maar toen ze verscheen, herkenden
we haar meteen. We vielen elkaar
ontroerd in de armen. Wat later
gingen we langs in haar bescheiden
huisje. Hun slaapkamer en salon was
één ruimte, verder was er enkel een
oud gasfornuisje en een aftands
terras. Maar op dat terras bouwden
we al snel een feestje. Haar ouders
waren heel lief en respectvol voor
elkaar en voor ons. Haar broertje was
een vrolijkerd die meteen begon te
spelen met onze zonen en we
werden overdreven verwend met een
hele schotel Boliviaanse hapjes. En
er waren geanimeerde gesprekken
met de medewerkers van Nino Feliz
die erbij waren. 
 
Toen Olivia haar viool bovenhaalde
die ze dankzij de stichting had leren
bespelen, was de brok in onze keel
compleet! Niemand van ons gezin zal
dit bezoek ooit nog vergeten. En onze
brieven zullen vanaf nu altijd veel
persoonlijker zijn, met deze
bijzondere ontmoeting in ons
achterhoofd.”

Lore Callens

Lore in 2000 Lore in
 2

02
4


